
 

 

 

“In plaats van kaarten” 
“De geest uit de fles, vrij naar Marquez”  

 

Bridgen in tijden van córona 
Is als “Liefde in tijden van cholera”: 
Te lang is het geleden 
Dat w’t in De Commanderij deden. 
Dat het virus zo verspreidt 
Voelt als “100 jaar eenzaamheid”. 
Meer dan een gemaakt contract 
Is bridgen liefde, sociaal contact. 

Bridgers zijn dan wel dalen gewend 
Deze is werkelijk ongekend. 
Zolang het virus niet is gebroken 
Blijven we van zaalbridge verstoken. 
 
Om dat leed te verzachten 
Niet alleen wat literaire gedachten 
Ter vervanging van de loopbrief 
Een muzikaal alternatief. 

En voor de volledigheid 
Ook iets tegen nattigheid 
Want aan het eind van het refrein:   
Na regen komt zonneschijn! 
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“Jongens, heb je ‘t al vernomen” 

Bridgers, heb je ‘t al 
vernomen? 
Tralalali, tiralalala. 
BBC is aan ’t dromen! 
Tralalali, tiralalala. 

 
Laat ons bridgen, hand na hand. 
Corona is weer uit ’t land! 
Tiralalali, tiralalala, 
tiralalali, tiralalala. 
 
Alle bridgers dubb’len, springen. 
Tralalali, tiralalala. 
Alle dummies jub’len, zingen. 
Tralalali, tiralalala. 
 
Ik zing met heel mijn hartje mee. 
Heerlijk, heerlijk is ‘t, maar nee ……….! 
Olalali, olalala, Olalali, olalala. 

“Zie ginds komt de stoomboot” 
 

Zie ginds seint een bridger uit Bennekom aan. 
Hij speelt in gedachten, onder een aas vandaan. 
 
Hij dubbelt contracten, maar dekt nooit ‘n heer 
Hij snijdt wel op vrouwen, al heen en al weer. 
 
De dummy moet lachen en roept ons reeds toe 
“Die gaat wel weer down, maar weet nog niet 
hoe”. 
 
Ach lieve bridgepartner 
Kom ook eens bij mij. 
 
Maar wacht toch maar stilletjes 
Corona voorbij 
(Corona voorbij) 
(Corona voorbij) 

“Op de hoge, hoge daken” 

Op de groene, groene tafel 
Speelt een virus onze kaart. 
 
Wil je weten, lieve bridgers 
Wat Sint zoveel zorgen baart?  
 
Hij staart naar de stille blinde 
“Ik kan geen maakvariant vinden”  
Hij staart naar de lieve blinde 
“Ik kan geen maakvariant vinden”. 
 
Dummy gluurt achter alle kaarten 
En hij noemt de Goede Man 
Die geduldige zit te wachten 
Waar hij wat vinden kan. 
 
Alles ziet die blinde maat 
Er is niets dat hem ontgaat 
Alles ziet die blinde maat 
Er is niets dat hem ontgaat. 
 
De leider schrijft verstandig 
Alle varianten in zijn boek 
En hij zegt: “Beste tegenstanders: 
U krijg geen slag meer, gooi ‘t doek”. 
 

 
‘Onder moeders paraplu’ 
 

In de klamme Command’rij 
Speelden heel wat bridgers 
Zwakke twee en geen relay 
Maar af en toe wel Zwitsers. 
 

En de kaarten gingen van tik-tak-tik, 
En de dummy deed van pik-pak-pik 
Op leiders’ commandó 
Op leiders’ commandó. 
 

Toen kwam Cor o’Na erbij 
Die blies eerst heel zoetjes 
Toen al hard en harder maar 
Een virus in hun snoetjes. 
 
En Cor o’Na dubbelde en dook 
En up en dou-ouwn ging het spook: 
BBC ging Steppen 
BBC ging Steppen. 
 

Wat ‘n ach en wat een wee 
We moesten ‘t lustrum verdagen 
En bieden nu een paraplu 
Voor alle tegenslagen. 
 

En we lachen blij van hi-ha-hi 
En we roepen: Cor, je krijgt ons nie nie nie 
Jubilée, jubilée 
BBC nog jaren mee! 

 


